
Nieuws
Opening	Convivium	De	Pastorie
in	Amsterdam

Het	geboortekaartje
‘Woohoo!	Een	nieuw
convivium	op	komst!’
ligt	nog	vers	in	het
geheugen.	Intussen
hebben	acht	bewoners
hun	intrek	genomen	in
het	nieuwe	convivium
‘De	Pastorie’	aan	de
Olympiakade	in
Amsterdam.	Het	is	een
uniek

samenwerkingsproject	van	Ruimzicht	en	de
Protestantse	Kerk	Amsterdam.	Zaterdag	3
september	was	de	feestelijke	opening	van	De
Pastorie,	met	een	viering	in	de	naastgelegen
Willem	de	Zwijgerkerk,	de	uitstekend	verzorgde
stichtingsmaaltijd	en	de	inauguratie	van	de	acht
nieuwe	bewoners.	Een	opening	zoals	we	bij
Ruimzicht	gewend	zijn,	met	inspirerende	woorden,
vrolijkheid	en	uiteraard	een	cabaret	verzorgd	door
de	nieuwe	bewoners.	Onder	leiding	van	interim-
conviviumpastor	legden	we	met	jenga-blokken	een
fundament	van	hartelijke,	stichtelijke	wensen	een
symbolisch	fundament.	Wat	is	de	oude	pastorie	van
de	Willem	de	Zwijgerkerk	prachtig	verbouwd	tot
een	gloed	nieuw	huis.	Wat	nog	aan	het
geschiedenis	van	het	pand	herinnert,	is	de	oude
plafonnière	die	oud-conviviumpastor	Florida	de	Kok
aan	de	nieuwe	bewoners	van	De	Pastorie	schonk.
En	we	hopen	en	wensen	dat	het	convivium	en	haar
bewoners	een	lichtpunt	in	de	buurt	mag	zijn,	een
welkom	en	gastvrij	huis	en	thuis.
	

Nieuws
Verbintenis	Lennart	Heuvelman
tot	Ruimzicht-predikant

Zondag	11	september
werd	ds.	Lennart
Heuvelman	in	een
feestelijke	viering	in	de
Utrechtse	Domkerk
verbonden	aan

Stichting	Ruimzicht.	De	verbintenis	werd	geleid
door	ds.	Ynte	de	Groot,	voorzitter	van	het	bestuur.
De	verbintenisdienst	werd	bijgewoond	door	veel
bewoners,	relaties	van	Stichting	Ruimzicht,	familie
en	vrienden	van	ds.	Lennart	Heuvelman.	In	de
overdenking	stond	hij	stil	bij	het	verhaal	van	de
Emmaüsgangers,	met	als	thema	‘tijdens	de
maaltijd	gebeurt	het’.	Convivium	betekent	immers
tafelgemeenschap.	Dat	we	een	gastvrij	hart	hebben
naar	en	voor	elkaar,	ons	openstellen	voor	het
verhaal	van	de	ander	ook	bij	intervisie	en	coaching,
wenste	hij	Ruimzicht	toe.	Na	de	verbintenisdienst
was	er	alle	gelegenheid	om	elkaar	te	ontmoeten
met	een	hapje	en	een	drankje.	Daar	werd	dan	ook
ruimschoots	gebruik	van	gemaakt.	Het	was	een
feestelijk	en	opgetogen	samenzijn	in	een	gastvrije
Domkerk!

Nieuws
Bestuursberaadsdag

	
Op	dinsdag	6
september	was	de
jaarlijkse
bestuursberaadsdag.
Op	deze	zonnige	dag
waren	we	te	gast	bij	in
het	prachtige	pand	aan
de	Mariahoek	17,	de
oude
aalmoezenierskamer

van	de	Oud-Katholieke	Kerk,	een	verrassende
parel	in	de	Utrechtse	binnenstad	achter	het
conservatorium.	Na	de	actuele	bestuurszaken	en
lunch,	was	de	bestuursberaadsdag	vooral	gevuld
met	het	bespreken	van	het	onderzoeksrapport	van
de	Vereniging	Religieuze	Leefgemeenschappen
‘We	delen	gewoon	ons	leven’.	Ds.	Rosaliene	Israël
was	bij	het	bestuur	te	gast	om	het	rapport	toe	te
lichten.	We	bespraken	o.a.	wat	dit	rapport	voor	ons
als	Ruimzicht	kan	betekenen,	ook	met	het	oog	op
de	toekomst.	De	bestuursberaadsdag	werd
afgesloten	met	een	Italiaans	diner	aan	het
Oudkerkhof.
	

Woorden	die	Spreken

Na	mijn	verbintenisdienst	in
de	Utrechtse	Domkerk	op	11
september	jl.	werd	mij	meer
dan	eens	gevraagd	naar	de
woorden	en	oorsprong	van
de	zegen	die	ik	aan	het
einde	van	de	viering	meegaf.
Het	zijn	de	woorden	van	‘de
zegen	op	het	Jacobspad’,	de
route	die	uiteindelijk	leidt
naar	Santiago	de
Compostella.
Aan	het	begin	van	mijn
predikantenloopbaan,	was	ik
predikant	in	het	Zeeuwse
Aagtekerke,	in	combinatie
met	het	ouderenpastoraat
van	de	Vlissingse	Sint
Jacobskerk.	In	die	periode
kwam	in	een	liturgisch
tijdschrift	‘de	zegen	op	het
Jacobspad’	langs,	die	me
sindsdien	dierbaar	is.	Ik	geef
deze	zegen	jullie	en	u
nogmaals	graag	mee.
Ds.	Lennart	Heuvelman
	
Gezegend	is	je	weg,
dag	aan	dag,	stap	voor	stap.
Gezegend	is	wat	je	lukt	en
wat	je	mislukt.
Gezegend	zijn	de	mensen
die	je	gelukkig	maken.
Gezegend	zijn	de	mensen
die	je	stenen	in	de	weg
leggen.
Gezegend	is	wat	je
bezighoudt	en	wat	je	rust
geeft.
Gezegend	is	je	weg,
dag	aan	dag,	stap	voor	stap.
Ga	jouw	weg	in	vrede,
God	gaat	met	jou.

(Zegen	op	het	Jacobspad,	De	Eerste	Dag

herfst	2008)
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Personalia
Geboren:
Op	19-12-2021	Simon	Willem	de	Leeuw,	zoon	van	Maike	Lolkema	(DHS)	en	Jeroen	de
Leeuw	en	broertje	van	Marie
	
Getrouwd:
Op	22-07-2022	Tijmen	van	den	Pol	(TP)	en	Janoah	van	Klei
	
Gekomen	in:
Akapella:	Joëlle	Terpstra,	Christiaan	van	Asselt,	André	Vis
Pakhuis	London:	Sofie	Stroo,	Karsten	de	Vries
Villa	Spina	Rosa:	Joël	Visser,
Tout	Passe:	Jelmer	te	Velde
De	Hooge	Stoep:	Femke	Hulshoff,	Simon	Rietveld
	
Vertrokken	uit:
Akapella:	Ezra	Veenhof
Pakhuis	London:	Coen	Zeeman
Villa	Spina	Rosa:	Hanna	Matser
Tout	Passe:	Julian	Tolstead,	Ruben	Jansen
Moeshoes:	Peter	Hansum

Stichting	Ruimzicht
Cornelis	Houtmanstraat	2
3572	LV	Utrecht
(030)	254	0248
NL89	INGB	0696	3614	18

Zet	hier	een	interessante	koptekst	neer.	Is	de	mail	onleesbaar?	Bekijk	'm	online.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

	
Verzonden	met			

	

https://www.ruimzicht.nl/wp-admin/post.php?post=3329&action=edit
https://www.facebook.com/pages/Stichting-Ruimzicht/477155579004143
http://ruimzicht.nl/
mailto:info@ruimzicht.nl
https://stichting-ruimzicht.email-provider.eu/web/qtnggfbzg5/ymjnq3ziob
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://stichting-ruimzicht.email-provider.eu/unsubscribe/qtnggfbzg5/ymjnq3ziob
https://laposta.nl/?utm_source=campagne&utm_campaign=link&utm_medium=email&_Mid=d149&ref=a-qtnggfbzg5

